
 
DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 
Verschijnt iedere veertien dagen   84e jaargang no. 21         22 november 2024 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 
MEDITATIE 

Zelfs de mus vindt een huis (Psalm 84:4) 

 
Afgelopen herfstvakantie was ik met mijn jongste zoon in Londen. En wij waren bij de National 
Gallery. Op het plein ervoor was een straatmuzikant aan het zingen. Het geluid werd versterkt door een 
luidspreker. Mij bekroop toen de gedachte dat hard niet hetzelfde hoeft te zijn als mooi. Mijn zoon en ik 
gingen de kerk, die ernaast staat in. Saint Martin in the fields, zoals die kerk heet, is een bijzondere kerk 
met een bijzondere geloofsgemeenschap. Maar wij gingen er vooral naar binnen om even de stilte te 
ervaren in een grote, drukke en ook lawaaierige stad. De eerste meters, dat wij de kerk inliepen, was er 
nog de herrie van buiten en dan vooral die zanger, die vooral hard zong. Hoe verder wij de kerk 
inliepen, hoe meer de stilte neerdaalde en de rust van het huis van God werd ervaren. Totdat ik langs 
een bank in die kerk liep. Ik keek en schrok wat ik daar zag. Een zwerver lag op die bank te slapen. 
Midden in die rijke stad, waar zo veel miljonairs wonen, waar de winkelstraten vol mensen waren. waar 
de duurste winkels staan, lag daar in een kerk iemand te slapen die niets had. Geen geld, geen huis, geen 
mensen om hem heen. Wellicht had ook hij de stilte opgezocht. Niet om in contact te komen met God, 
maar om uit te kunnen rusten. En de mensen in die kerk lieten hem slapen. Er was niemand die hem 
wakker maakte en zei dat dit niet in een kerk hoort. Ik vond dat iets ontroerends hebben. Maar ook een 
vraag aan ons allen. Psalm 84 is een geliefde psalm om in het huis van de Heer te mogen zijn. Maar die 
mus en ook de zwaluw, die genoemd wordt, zijn daar niet voor de dienst aan de Heer. Zij zijn daar 
omdat zij veiligheid hebben. Zij zijn daar omdat zij daar een plek vinden, waar zij rust vinden. Een 
plaats om te leven, als het gaat over een nest, het huis van een vogel. En voor die zwerver daar in die 
kerk in Londen gold dit gegeven uit Psalm 84. Nog voordat God ter sprake wordt gebracht, eerst de rust 
en de veiligheid van Psalm 84. De vraag, die wel door mijn hoofd ging, was of wij in Stolwijk een 
zwerver in onze kerk zouden laten slapen. Of we dan niet juist extra zouden spreken omdat dit toch een 
huis van de Heer is, wat deze zwerver met zijn viezigheid en stank ontheiligt in onze ogen. Daarmee 
zouden wij oordelen, terwijl de eigenaar ten diepste, de Heer, dat oordeel niet heeft. Hij riep ieder tot 
zich. Of die nu netjes eruit ziet, of in lompen is gekleed. Of die nu parfum opheeft of stinkt. God stuurt 
niet weg. Hij jaagt ook niet weg. Slechts één keer joeg Jezus mensen uit de tempel. Dat waren nette 
mensen, die een beschaafd beroep uitoefenden. Niet de zwervers. Zo groot is  Zijn liefde voor ons 
mensen geweest. Zo groot, dat als wij op weg gaan naar Kerst, wij weer mogen bedenken dat Hij 
geboren werd in een stal. En daar zal het ook niet fris hebben geroken. Maar Hij verdroeg dat alles uit 
liefde voor ons. En ten diepste zijn wij niet beter dan die zwerver, die ik daar in die kerk zag slapen. En 
eigenlijk werd ik bijna jaloers op hem. hij had zoveel rust en veiligheid daar in dat huis van God 
gevonden, dat hij daar rustig kon slapen. Vertrouwend dat hij niet werd weggejaagd, dat hem niets daar 
zou overkomen. Hij mocht daar zijn. Zo ook wij bij de Heer. Niet om onze netheid, maar omdat Hij ons 
met onze vuile zonden bij Zich wil hebben. Dat is liefde. 
Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

 
KERKDIENSTEN 

 
ZONDAG 24 NOVEMBER, Herdenking van hen die ons zijn voorgegaan 
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F. J.M. van Veldhuizen 
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok  
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk 
Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk 

 

 



ZONDAG 1 DECEMBER, Eerste Advent  
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok – voorbereiding Heilig Avondmaal 
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C.H. Hogendoorn, Zwolle 
Collecten: 1. Diaconie: Oekraïne 2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk 

 

 
VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 6 december. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 29 november binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 
bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl en de kopij voor wijk 2 bij Anneke 
Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11. 
 

COLLECTEN 

Digitale collecte 
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.  
 
KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:   Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73  

Algemeen:    Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05  
E-mail:    kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  
 
Vrijwillige Bijdrage 2024 

Beste gemeenteleden, nog enkele weken en dan loopt 2024 alweer ten einde. Daarom willen wij u/jou 
eraan herinneren om, als u het nog niet heeft gedaan, de - ACTIE KERKBALANS bijdrage 2024 - over 
te maken op onze bankrekening NL64 RABO 0361 4024 73 t.n.v. Kerkrentmeesters van NHK Stolwijk. 
Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking. 

 
Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen: 
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 
uw collectemunten’.  
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 
ontvangst worden genomen. 
 

KERKELIJK BUREAU     

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl  
 
Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk: 
- wijk 1: J. van Vliet  
- wijk 2: A. Verdoold  

 
CENTRALE DIACONIE 

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81 
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl  
 

INZAMELING OUDE METALEN 

Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam. Oud ijzer en ook andere metalen zoals 

lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden hergebruikt. 

Al jaren steunen wij met de opbrengsten goede doelen. Dit vierde kwartaal gaan de opbrengsten – zoals 

eerder toegelicht – naar het Interkerkelijk Dovenpastoraat die zich inzet om Gods Woord naar het hart 

van doven en slechthorenden te brengen. 

Van harte aanbevolen. 
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DE KOSTER 

Goudseweg 3 Stolwijk 
Openingstijden: 
woensdag: 9.30 - 12 uur; 
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;  
vrijdag: 13.30 - 16 uur;  
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur 
Voor meer info: 0182-343114 
 
Het laatste nieuws van De Koster: 

• In december is De Koster ook op vrijdagmorgen geopend voor het drinken van een kopje 
koffie/thee, het lenen van boeken en het kopen van kaarten en leuke cadeautjes.  
Er is een breed assortiment mooie kerstartikelen aanwezig. Loop eens binnen! 
• De bibliotheek van De Koster is behoorlijk uitgebreid met diverse genres. Het lenen is gratis en 
er zit geen tijdsbeperking op. Ook zijn er legpuzzels te leen. 
• 11 december Workshop ‘Kerst in de ramen’ 
Maaike v/d Graaf is op deze avond bij ons te gast. Zij geeft uitleg over het maken van bijzonder glas.  
Vervolgens gaan we naar de kerk, waar we de verlichte ‘glas in lood ramen’ bekijken en ontdekken 
welke Bijbelverhalen in de ramen ‘verstopt’ zitten (o.a. het Kerstverhaal). We sluiten af met een hapje 
en een drankje in De Koster. We beginnen om 19.45 uur in De Koster; Kosten: € 8,50 
Aanmelden graag via de intekenlijsten bij de Koster. Wees welkom!! 
• Bij leven en welzijn in januari: 9 januari (avond) ‘Haak in’. Een n ieuw maandelijks initiatief 
voor iedereen die creatief bezig wil zijn (haken, breien e.d.). 13 januari workshop ‘Zien is genieten’, 
fotograferen met mobiel en camera. 
 

ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl 
Hervormd Centrum Rehoboth:Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 
    Tel: 341787; b.g.g. 342363 
    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  
 
RTV KRIMPENERWAARD 

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.   Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam. 
_____________________________________________________________________ 

 

WIJKGEMEENTE 1 

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 
Scriba:   Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  
Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  
App:   HG Stolwijk 1 
CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik 
 

Bij de diensten 

Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij willen dan hen uit onze 
gemeente, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen gedenken.  
Zondag 1 december is het Eerste Advent. Dit jaar willen wij van Kerst tot Pasen luisteren naar het 
Mattheusevangelie. We willen vanuit het geslachtsregister luisteren naar de vrouwen, die daarin 
voorkomen. Daarom beginnen we met Thamar.  
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Overleden 

Op vrijdag 8 november overleed de heer Adrianus Trouwborst. Op vrijdag 15 november is hij begraven 
na een afscheidsdienst waarin centraal stond dat de Heer ruimte heeft gemaakt (Psalm 118) door Zijn 
genade (1 Korinthe) en hem te zeggen dat hij zijn zorgen op Hem moest werpen (1 Petrus) .  
Wij willen zijn vrouw en dochter van harte Gods troost en nabijheid toewensen in dit  grote verlies. 
 

Kerkenraad 

Afgelopen dinsdag 12 november had de kerkenraad haar vergadering. De vergadering was korter dan 
gebruikelijk, waarschijnlijk omdat we elkaar dit weekend al uitgebreid gesproken hadden tijdens de 
kerkenraadsdag op zaterdag 9 november. Deze dag waren we te gast op de boerderij van Jeanne en 
Mart-Jan Snoek. De kerkenraadsdag begon met een bezinnende avondmaalsviering rondom Johannes 
15, gevolgd door gesprekken over geloof, ‘boosheid’ als motivatie voor actie en het invullen van ons 
beleidsplan. We werkten in gemengde groepen aan concrete actiepunten voor de gemeente. Na de 
inhoudelijke sessies maakten we een ontspannen wandeling, waarbij we bespraken hoe we dieper in 
gesprek kunnen gaan met gemeenteleden. De dag eindigde met een rondleiding op de boerderij, gevolgd 
door een borrel en diner, waarbij ook partners zich aansloten voor een gezellige afsluiting. Het was een 
mooie en waardevolle dag. 
Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we onder andere gesproken over de vacature van ouderling-
scriba, het jeugdwerk en de recente en aankomende bijzondere diensten. Ds. Frank van Veldhuizen 
opende en sloot de avond af. Het is fijn om samen te werken in een kerkenraad die eensgezind is; dat 
stemt dankbaar. Ben jij/bent u ook blij met de rol die je hebt/u heeft in de gemeente?  
Met liefdevolle groet, 
Karel Slangen 
 
Avondmaalsavonden 

Zoals jullie weten, heeft de kerkenraad besloten om het Avondmaal open te stellen voor jongeren vanaf 
12 jaar. Ter voorbereiding daarop worden er drie avonden belegd, waarop we met elkaar daarover 
doorpraten. Want wij begrijpen allemaal dat aangaan toch heel wat vragen oproept en uitleg daarom 
nodig kan zijn. Daarom verwachten wij jullie (en jullie ouders) op deze avonden.  
Op woensdag 27 november verwachten wij de ouders om hen handvaten te geven voor het gesprek  
Op woensdag 4 december verwachten wij de jongeren om met hen door te spreken over wat het 
Avondmaal is en voor hen persoonlijk is. 
Op woensdag 11 december verwachten wij zowel de ouders als de jongeren om praktisch te kijken hoe 
een Avondmaal gaat. 
De eerste 2 avonden zijn in Rehoboth, de laatste avond is in de kerk. Zij beginnen om 19.30 uur.  
Omdat het dit jaar voor het eerst is, zijn alle jongeren boven de 12 van harte uitgenodigd. (dus ook als je 
al 16 of ouder bent) 
De bedoeling is dat deze avonden elk jaar worden gehouden. Dus mocht je nu nog aarzelen, dan kan je 
volgend jaar meedoen. 
We hopen dat jullie geloof door het Avondmaal versterkt zal worden. Want jullie krijgen veel voor 
jullie kiezen en juist dan kan het vieren van Zijn liefde voor ons een versterking zijn.  
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met mij.  
 

Meet & Greet, vrouwenmiddag 

Zaterdagmiddag 14 december Kerstbloemstuk 
Deze zaterdag organiseren we een gezellige middag in Rehoboth, waarin we met Anja Prosman een 
mooi kerstbloemstuk gaan maken. We starten om 15:00 uur, neem zelf een snoei schaartje mee!  
Wij zorgen voor koffie / thee en wat lekkers erbij. Rond 17:00 uur sluiten we de middag af met een 
hapje en een drankje. De kosten zullen ongeveer € 17,50 zijn.  
Geef je op via de Kerk app of bij Anja Prosman, uiterlijk 4 december. 
 
Kerstinloopmiddag 
Op donderdagmiddag 19 december wil ik u graag tussen 14.00 en 16.30 uur ontmoeten voor de 
kerstmiddag. Zoals u gewend bent, zullen we bekende kerstliederen zingen, met tussendoor het lezen uit 
het kerstevangelie, gedichten en een kerstverhaal. We beginnen met thee/koffie met iets lekkers erbij. Er 
is ook een pauze. Na het officiële gedeelte is er tijd voor een hapje en een drankje.  
De middag wordt verzorgd door Gea de Mik en Marijke Plaizier 



 
Ten slotte 

Advent komt er weer aan. de tijd waarin wij uit mogen zien naar de komst van de Heer. Dat doen wij in 
verwarrende tijden. Maar we mogen leven uit de zekerheid van Hem. 
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is. 
Uw ds. Frank van Veldhuizen 
 

Agenda 

Zondag 24 november 
Organist: Michel van Buren 
Crèche: Lisa Hogendoorn, Nienke Kortleven en Luuk Jonkheid 
KND: OB: Charlotte en Esmee, MB: Andrea, BB: Hester  
 
Maandag 25 november, 19.00, Consistorie: 16+ geloofsgesprek 
Woensdag 27 november, 14.00 uur: GGG 1 
Woensdag 27 november, 19.30 uur: Avondmaalsgesprek 
Vrijdag 29 november, 19.30 uur: Rock Solid 
 
Zondag 1 december 
Organist: Rob van Esseveldt 
Crèche: Dorieke van Straten, Dieneke de Mik en Keano Kamer 
KND: OB: Coen en Marc Jan, MB: Naomi, BB: kerk 
 
Zondag 1 december, 20.00 uur: Stay Solid 
Maandag 2 december, 19.00 uur, consistorie: geloofstraining 
Dinsdag 3 december, 19.00 uur, consistorie: geloofstraining 
Woensdag 4 december, 19.30 uur: Avondmaalsgesprek 
Woensdag 4 december, 19.30 uur, consistorie: Bidstond 
Donderdag 5 december, 9.30 uur: GGG 2 
___________________________________________________________________ 

 
WIJKGEMEENTE 2 

Predikant:  Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 
Bijstand:   Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze 

 

VOORZANG: 
24 nov. vm: Ps. 29:6  nm: Ps. 41:7 
1 dec.   vm: Ps. 106:26 nm: Ps. 50:1 
 
UIT DE PASTORIE 

Zieken:  

We wensen onze zieken de ondersteuning van de HEERE toe. ‘in de benauwdheid riep u en Ik redde 
u.’(Psalm 81: 8a) 
 
In Memoriam: 

Op 2 november kwam er een einde aan het leven van dhr. Johannes (Hans) Graveland. We bidden zijn 
vrouw en de kinderen en de kleinkinderen de troost van de HEERE toe. Zoals het klonk in de 
rouwdienst, klinkt het Woord van de HEERE ook nu: ’Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht.’  
 

Memento Mori: 
'Gedenk te sterven', betekenen deze Latijnse woorden. Dit jaar zullen we de namen van degenen, die ons 
ontvallen zijn, gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag 24 november). De HEERE 
zij met hen die achterbleven in het blijvende gemis van deze geliefden. Gedenk te sterven staat 
hierboven, maar even waar is, gedenk te leven! En hét Leven is alleen in Christus Jezus. Hij is de enige 
Troost in leven en sterven. Zoek Hem en Leef!  
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In de eredienst op zondagmorgen 24 november (aanvang 10.30uur) herdenken we als gemeente onze 
leden die in het afgelopen jaar 2024 ons zijn ontvallen. We leven en bidden ook mee met hen, die van 
dichtbij (binnen of buiten onze gemeente) geliefden hebben moeten verliezen.  
Jezus zegt in Johannes 11:25-26: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook 
al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?’  
 
Bezinningsuur: 

Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. De 
bezinningsavond staat gepland op vrijdag 06 december om 19.45uur. Op deze avond lezen we een 
gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort in op 
dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar 
samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding 
op het gedenken. Een ieder van harte welkom! 
 
Tenslotte:  
We zien dankbaar terug op de diensten van de achterliggende periode, in het bijzonder ook de 
dankdagdiensten. Het was goed om samen de HEERE  te danken voor alles wat Hij onverdiend schonk 
en vanuit deze verootmoediging de HEERE te loven met  alles wat in ons is. Het kerkelijk jaar gaat naar 
een afronding, maar ziet ook uit naar een nieuw begin waarin we ons met de wereldwijde kerk 
klaarmaken om Gods komst naar deze aarde te gedenken. Zijn Naam is Immanuël: God met ons. 
Onbegrijpelijk wonder! 
Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie,   
ds. D.J.W. Kok  
 
VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

Collecte 1 en 8 december Oekraïne 

Dierbare kinderen van God, die zich in Stolwijk bevinden – vrede zij met u! 
Het is een vreugde om u te mogen begroeten in de naam van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft ons  
samengebracht in één grote christelijke familie. “Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders 
eensgezind samenwonen!” (Psalm 133:1). 
In deze verschrikkelijke en onrustige tijd van oorlog in Oekraïne, bent u opnieuw begonnen om voor  
ons te zorgen! Hoe kunnen we dit anders verklaren dan door de zalving van de Heilige Geest, en de  
geur van de overvloedige “vrede” die zich verspreidt! Moge de Heer u honderdvoudig terugbetalen.  
Stolwijk heeft zich sinds lang altijd ingezet voor de noden van Gods kinderen in Zhytomyr. En nu  
vergeet u ons nog steeds niet. Uw nieuwe gaven zullen uitsluitend gebruikt worden voor het werk van  
de Heere. 
Zo hebben we een project waar uw offer goed besteed kan worden, namelijk het dagcentrum bij de  
kerk waar ondersteuning wordt geboden aan kinderen uit sociaal kwetsbare groepen bij het maken  
van huiswerk, psychologische ondersteuning en een warme maaltijd.  
“Want de bediening van deze dienst voorziet niet alleen in de behoeften van de heiligen, maar brengt 
ook bij velen overvloedige dankzegging aan God voort.” (2 Korinthiërs 9:12). 
In liefde verbonden 
Pastor Vinogradsky D.M. 
 

KRINGEN EN VERENIGINGEN 

Doorgronders 
Het is weer bijna zover. Doorgronders hoopt op DV zaterdag 23 November het seizoen te openen. Het 
thema van deze ochtend is: “De taak van de man in de kerk”. Dominee Mark Verheuvel hoopt dan 
hierover met ons na te denken. Natuurlijk beginnen we de ochtend om 8 uur met een lekker ontbijt 
waarbij we met elkaar bij kunnen praten. De ochtend is om half 11 afgelopen.   
We heten alle mannen uit onze gemeente maar ook daarbuiten, heel hartelijk welkom! 
Vanwege de inkoop voor het ontbijt graag een mailtje sturen naar doorgronders@gmail.com  als je 
komt. En neem gerust iemand anders mee! 
Voor de agenda’s ook alvast de volgende bijeenkomsten: DV 25 januari : Ds. M.A. van den Berg en 
D.V. 29 maart: Ds. G. Van Zanden 
Hartelijke groet, Werkgroep Doorgronders. 
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Ouderenbijbelkring 
DV woensdagmorgen 4 december komt de Ouderenbijbelkring weer bij elkaar in Rehoboth. De inloop 
is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 5 uit het Bijbelstudieboekje 
over Salomo: ``de bouw van de tempel’’, 1 Koningen 6 vers 1 -3 en 11-38. We hopen weer op een 
gezegende ontmoeting rond het Woord van God! Ds. J. van Dijk 
 
OPPAS 

24-nov 
Beneden Marit Plug Lotte Mes + Hannah Gommer 

Boven  Nicolien Rademaker Pauline Hogendoorn + Lieke van Dam  

1-dec 
Beneden Christa de Jong Anna-Rosa Zwiers + Daphne van Wijngaarden 

Boven  Marsha van den Broek Sem Gommer + Roeland Zwiers 

8-dec 
Beneden Linda Verdoold Jara Both + Julia Dekker 

Boven  Janna Kool  Harm Hulst + Nick Uittenbogaard 
 
AGENDA 
zo 24-11 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"     
zo 24-11 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"     
ma 25-11 19.15 uur Bijbelclub Gemiva      
ma 25-11   Catechisatie groep 1 t/m 7     
di 26-11 19.00 uur Tienerclub "TOV"      
wo 27-11 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1      
do 28-11 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"   
zo 01-12 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"     
ma 02-12 19.15 uur Bijbelclub Gemiva      
ma 02-12   Catechisatie groep 1 t/m 6     
wo 04-12 10.00 uur Ouderenbijbelkring      
wo 04-12 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 2      
vr 06-12 19.45 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal    
zo 08-12   Viering Heilig Avondmaal  
 
Buddyproject 

Afgelopen maandag 4 november zijn we als buddy’s bij elkaar gekomen voor een inspirerende start  
van het nieuwe seizoen. Soms krijgen we nog vragen over wat het buddyproject precies inhoudt.  
Daarom leggen we het graag nog eens kort uit. Alle jongeren vanaf 14 jaar krijgen de kans om  
gekoppeld te worden aan een buddy, een gemeentelid in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar. Deze  
buddy’s lopen zo’n vier jaar met de jongere mee. Dit is een belangrijke levensfase waarin een jongere,  
naast de steun van ouders, ook veel kan hebben aan een vertrouwenspersoon binnen de gemeente.  
Buddy’s zijn er om naar hen om te zien, vragen te bespreken of om er gewoon te zijn voor een goed  
gesprek. 
De buddy’s komen een paar keer per jaar bij elkaar om ervaringen te delen en te leren van elkaar.  
Soms organiseren we ook gezamenlijke activiteiten voor buddy’s en jongeren. De nieuwe jongeren (14  
jaar) kunnen aankomende weken een eerste bezoek van hun buddy verwachten voor een  
kennismaking. 
Heb je vragen? Spreek gerust een van de kerngroepleden aan: Willemieke Blok, Aart van de Graaf of 
Evert Hogendoorn. 
 
VAN DE VERTROUWENSPERSONEN 

Altijd vergeven? 

Op de gemeenteavond van 16 september j.l. over een veilige kerk kwam na afloop een opmerking over 
vergeven. Omdat dit een belangrijk onderwerp is, willen we enkele gedachten hierover met u delen.  
Als uitgangspunt nemen we Lukas 17 : 3,4. 
3. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem.  
4. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb 
berouw, dan zult u hem vergeven. 
De Heere vraagt ons te vergeven. Hoe kunnen we anders bidden ‘zoals ook wij onze schuldenaren 
vergeven’ (Matt. 6 : 12). En Paulus schrijft in Ef. 4 : 32 ‘en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u 



vergeven heeft’. Dus we moeten de ander vergeven omdat Christus ons vergeven heeft en zoals Christus 
ons vergeven heeft.  
Maar dan is er wel een gesprek geweest, want er staat ‘bestraf hem’. Er is niet zomaar voorbijgegaan 
aan de overtreding. Het is niet goed om alles met de mantel der liefde te bedekken.  
En dan volgt er: ‘als hij tot inkeer komt’. De schuld moet beleden worden. Hoe kun je anders vergeven? 
Soms is het een lange weg om tot vergeving te komen. Therapie kan nodig zijn. Als het goed is, is er 
wel een verlangen om te komen tot vergeving en verzoening. 
En wat als er geen sprake is van berouw? 
Dat is heel moeilijk. Dat kan verdriet en bitterheid geven, vaak een leven lang. Het is genade als iemand 
er dan toch toe kan komen om te vergeven. 
Laten we als gemeente iets weerspiegelen van God de Vader, Die Zijn Zoon gaf tot vergeving van onze 
zonden. Van God de Zoon, Die Zichzelf gegeven heeft tot in de dood om vijanden te verzoenen. En van 
God de Heilige Geest, Die vergeving en vernieuwing wil werken. 
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